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Toespraak van bondspresident Frank-Walter Steinmeier 

tijdens het diner, aangeboden door minister-president van 

Nederland, Mark Rutte, 

op 15 mei 2018  

in 's-Gravenhage, Nederland 

Allereerst wil ik u namens de gehele Duitse delegatie heel 

hartelijk danken voor de uitnodiging voor dit geweldige diner. Ten 

tweede heeft u gelijk: Ik heb veel en jarenlange ervaring met 

Nederland. Vanmiddag zei ik al tegen de koning dat ik uw land heb 

leren kennen tijdens mijn fietsvakanties zo'n veertig jaar geleden, toen 

ik net aan mijn studie was begonnen. Waar ik destijds kennis mee 

maakte, waren niet alleen vrijwel alle streken van Nederland, maar ook 

het feit dat je eigenlijk altijd als er wind is, het gevoel hebt dat je wind 

tegen hebt. Ik kan me niet herinneren dat we eens een hele dag echt 

wind mee hadden. Het was dus altijd een beetje vermoeiend, maar ik 

hou van dit land en ik kom er graag terug. Privé ben ik vaak hier 

geweest en natuurlijk ook in mijn officiële functies. 

Als ik het over officiële functies heb, bedoel ik natuurlijk ook mijn 

acht jaren als minister van Buitenlandse Zaken. En vandaag is voor mij 

dan de cirkel gesloten. In de politiek komt het vrij zelden voor, dat je 

aan het begin van een project denkt of kan hopen dat je ook het einde 

ervan meemaakt. En het mooie is dat, toen we vanavond de akten ter 

bekrachtiging van het Eems-Dollardverdrag uitwisselden, ik me nog 

heel goed kon herinneren dat ik samen met de toenmalige minister 

van Buitenlandse Zaken Bert Koenders midden op de Eems het verdrag 

heb ondertekend. Dat is een kleine mijlpaal; niet alleen in de 

Nederlands-Duitse verhouding, maar: ik geloof dat het ook een 

voorbeeld is van hoe er met grensconflicten kan worden omgegaan. 

En daarom denk ik niet alleen graag terug aan de plechtige 

ondertekening, maar ook aan gesprekken die ik bijvoorbeeld met 

Slovenië en Kroatië heb gevoerd, waarin ik zei: „Ik begrijp dat jullie 

verschillende juridische opvattingen over het verloop van de grens 

hebben. Maar er zijn voorbeelden van hoe je ondanks verschillende 

opvattingen misschien toch een werkbare manier van omgang tussen 
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twee landen kunt vinden die niet in een geschil hoeft te ontaarden.“ 

Tot dusverre heeft deze wenk echter niet tot het noodzakelijke succes 

geleid. 

De vraag is toch: Wanneer zoiets tussen Duitsland en Nederland 

werkt, waarom niet ook ergens anders? En ik geloof dat veel verband 

houdt met het feit dat wij – hoewel we natuurlijk door geschiedenis en 

geografie verschillend zijn gevormd – toch een zelfde benaderingswijze 

van politieke problemen hebben en dat begrippen als redelijkheid en 

verantwoordelijkheid voor elk van ons nog steeds gelden, zelfs als we 

eens verschillende uitgangsposities hebben. En doordat we ons richten 

op verstandige oplossingen, op de verantwoordelijkheid die we samen 

ongeacht de nationale belangen dragen, maakt dat, denk ik, zulke 

oplossingen mogelijk. 

Zojuist hebben we buiten al even gesproken over ontwikkelingen 

en tendensen die niet alleen in onze beide landen te zien zijn, maar 

ook in vrijwel alle westelijke liberale democratieën. Ik heb het al vaak 

gezegd: We moeten constateren dat de liberale democratie niet langer 

onomstreden is. En wat er in Nederland is gebeurd, hebben we nu ook 

in Duitsland ondervonden, bij de Bondsdagverkiezingen en bij veel 

deelstaatverkiezingen: de groeiende polarisatie binnen de samenleving 

vindt haar weerslag in de verkiezingsresultaten. En dat maakt de 

samenstelling van een regering moeilijker, dat heeft u hier in 

Nederland ervaren en dat hebben wij tot verbazing van een deel van 

de Duitse bevolking ook in Duitsland meegemaakt. 

We herinneren ons nog vrij goed, hoe groot bij ons het ongeduld 

na een paar weken, na een paar maanden van onderhandelingen 

tussen de partijen werd. Daarom ben ik blij dat uiteindelijk de 

bereidheid tot het nemen van verantwoordelijkheid bestond, dat we nu 

een regering hebben die fris in functie is getreden en antwoord moet 

geven op de vragen die de bevolking heeft. En die vragen wijken niet 

zoveel af van de vragen die ook hier bestaan. 

Terugkomend op Nederland wil ik niet alleen zeggen dat ik 

dikwijls hier ben geweest, maar ook dat het altijd mijn politieke 

overtuiging is geweest, dat Europa wel een goede Frans-Duitse 

samenwerking nodig heeft, maar dat die uiteindelijk niet voldoende zal 

zijn. Wat we nodig hebben, is de betrokkenheid van – vroeger zou ik 

gezegd hebben: alle 28, nu moet ik helaas zeggen: – alle 27 EU-

lidstaten. 

En als ik zeg: helaas, dan weet ik ook, dat wij beiden – en naar ik 

aanneem het overwegende deel van de bevolking van onze landen – 

het betreuren dat de Britten deze beslissing hebben genomen. 

Misschien is niet iedereen die voor de Brexit heeft gestemd, zich nu al 

volkomen bewust van de consequenties. Maar ik vind, dat we 

realistisch moeten zijn en ervan uit moeten gaan, dat omkering op het 

laatste moment niet mogelijk is en dat het daarom noodzakelijk is dat 
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de onderhandelingen worden afgerond. Daarom moeten we er ook niet 

blij om zijn, als er in Groot-Brittannië problemen in het eigen land 

bestaan. Dat zal het proces nog meer vertragen en de aandacht van 

Brussel zal dan te zeer gericht zijn op de Brexit-onderhandelingen en 

wellicht te veel energie ontnemen aan datgene wat echt nodig is: het 

nemen van belangrijke stappen voor het overwinnen van de Europese 

crisis en het stabiliseren van de eurozone. 

Voor wie dat in het verleden nog niet duidelijk was, zou het 

eigenlijk in de afgelopen maanden duidelijk geworden moeten zijn 

waarom we in Europa aan een nieuw zelfbewustzijn toe zijn. Er is 

sprake van een nieuwe fascinatie van het autoritaire die over de hele 

wereld om zich heen grijpt. Rusland en China zijn daar voorbeelden 

van. Maar we ervaren ook meer dan irritaties in de trans-Atlantische 

verhouding, en na de aankondigingen in de afgelopen weken over het 

opzeggen van de Iran-deal, maar ook omdat ons waarschijnlijk nog 

grotere problemen in de internationale handelspolitiek te wachten 

staan, is nu toch wel het moment gekomen dat iedereen – hoeveel 

moeilijkheden en tekortkomingen dit Europa ook hebben mag – 

opnieuw moet beseffen dat het in ons aller belang is om dit Europa 

slagvaardig te maken. 

Ik hoop dat de bereidheid daartoe bij alle Europese lidstaten 

bestaat, en ik hoop dat u dit over een paar dagen in Sofia ook zult 

ondervinden. We hebben dit Europa nodig en we hebben behoefte aan 

de bereidheid tot het sluiten van compromissen voor dit Europa – 

buiten onze begrijpelijke eigen nationale belangen. We zijn dat, denk 

ik, ook verplicht aan al degenen die in veel moeilijkere 

omstandigheden dit Europa hebben opgezet. Het is de taak van onze 

generatie om het in stand te houden en te ontwikkelen en om onze 

kinderen duidelijk te maken dat democratie noch Europa op zichzelf 

leven, maar altijd betrokkenheid eisen van de respectieve 

bevolkingsgroepen. 

Ik ben ervan overtuigd dat wij beiden, Nederland en Duitsland, 

die betrokkenheid zullen tonen, en daarom wil ik graag uw toost 

beantwoorden: Op de Nederlands-Duitse vriendschap! Op onze 

samenwerking en een gezamenlijke toekomst in Europa! Hartelijk 

dank! 


